
Gegroet, lezers!
Welkom bij mijn 

MOPPENBOEK-MEGAFEEST!

Jihoei!



We doorzoeken 
alle hoeken van 
het Romeinse 
Keizerrijk naar 
de besteste 
moppen!

Zo 
spannend!

Grmpf!



INTRO, 
CONTINUED

Ja, toevallig ken ik 
een heel goeie mop.

Die 
moet ik 
horen.

Komen er 

opgegeten 

wrattenzwijnen 

in voor?

Grappen 
vinden in dit 
boek? Doe 

je best maar.

!

Ja hoor, 
mopperkont, 
en JIJ kent 
zeker wel 
een goeie 

mop?

Dan hoef 
ik het niet 
   te horen.



KLOP
KLOP!!

Slik… 
Wie is 
daar?

Schreeuw-
leeuw…



Schreeuw–WAAHH!





Ha, ha, ha! 
Wat dacht je 
DAARVAN? Milus! 

  Volgens mij 
heb je ’m

    vermoord!

Brbbl.

Julius

Rufus
Felix

PlinieLucia

Co rneliu s
Milu s

B rutu s

DE HELE BENDE
Als jullie met 

z’n allen grappen 
verzamelen, 
ga ik stenen 
verzamelen!



INHOUD

DE ROMEINEN
DEEL I

DEEL II

DEEL IV

DEEL III

D
E

O
U

DE EGYPTENAREN

DE OUDE GRIEKEN
DE OUDE GRIEKEN

DE OUDE BRITTEN
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Waarom hebben 
giraffen van die 
lange nekken?

Omdat ze 
stinkvoeten 
hebben!

Wat heeft 
dat met 
Rome te 
maken?

Niks! 
Is gewoon 
een feit!

Ha!



Hoe noemt 
Caesar zijn 

boterhammen?

Keizersneetjes!

Juist! 
Deze kant 

op!

DE ROMEINEN      
  DEEL I



De beroemdste 
Romeinse 
aanvoerder. 
Hij liep alle 

vijandelijke legers 
onder de voet.

Onder de arm 
zou ook een 
stuk lastiger 
       zijn.

DE ROMEINEN

JULIUS CAESARJULIUS CAESAR

Hij was één jaar lang de leider van het Romeinse Keizerrijk 
en werd toen vermoord – door zijn vrienden.



*naar Julius Caesar genoemd.

KEIZER AUGUSTUSKEIZER AUGUSTUS
Hij was de eerste keizer en 

de achterneef van Julius Caesar!

Ze hebben 
de maand 

augustus naar 
hem genoemd.

Oo! Ze hadden 
naar mij een 

maand moeten 
noemen!

Dat is ook min of 
meer gebeurd.

Echt? 
Zebruari?

Nee, gek, juli!*



ROMEINSE DIJENKLETSER

Waar 
zijn 

gladiatoren
 in harnas 
het bangst 

voor?

Grr!

Waa!Een 
blikopener!


