


Sneeuwvlokje
Het



We hebben enkel deze tel,
hij twinkelt als een ster in onze vingers,
en smelt dan als een sneeuwvlok weg…
– Sir Francis Bacon Benji Davies
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Hoog in de lucht, op een winteravond,
werd een sneeuwvlokje gemaakt.

Ze rolde en tolde en danste
tussen de wolken.

Ze joelde: ‘Wiehoeiiii!’

Toen begon ze te vallen.

‘Maar ik wil niet vallen,’ zei het sneeuwvlokje.



‘Dat zal wel moeten,’ sprak een wolk. 
‘Dat is wat sneeuwvlokken doen.’

‘Maar ik wil het niet!’ riep het sneeuwvlokje.
‘Help me, Wolk. Zorg dat ik niet meer val!’

‘Je redt je wel,’ antwoordde de wolk. ‘Veel goeds!’

Daar was het sneeuwvlokje niet gerust op.
Ze tolde linksom, rechtsom…

linksom en rechtsom.

Ze tuimelde en tuimelde, en het 
sneeuwvlokje werd duizelig.



Ver weg, in een dorpje weggestopt tussen de heuvels, 
liep een meisje samen met haar opa naar huis.

Haar naam was Noëlle.

Noëlle blies wolkjes van adem in de knisperkoude lucht.

Ze dacht: zou het vanavond gaan sneeuwen?
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