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Op een zaterdagochtend werd 
Jonathan vroeg wakker.
Vandaag wordt een goede dag, 
dacht hij.

Alle zaterdagen waren goed, 
maar deze zaterdag was nóg 
beter. Het was Jonathans 
verjaardag. Hij was een heel 
jaar ouder dan gisteren...

Ik ben beslist gegroeid,  
dacht hij.



Hij ging naar de keuken, want hij wilde weten  

of zijn moeder en vader het ook zagen.

‘Wie is die meneer?’ vroeg mam.

‘Wat heb je met onze Jonathan gedaan en  

waarom draag je zijn badjas?’ zei pap.

‘Ooo, het ís Jonathan!’ riepen ze samen.

‘Gefeliciteerd met je verjaardag!’

Jonathan was net begonnen aan zijn derde 

pannenkoek toen hij een cadeau ontdekte op  

de stoel naast hem.





Hij was heel opgewonden. 
Maar nu hij ouder was, 

pakte hij het cadeau  
rustig op en opende  

hij het voorzichtig, zoals 
zijn vader en moeder 

zouden doen.

Het was precies wat hij 
had gehoopt. Een nieuwe 

jas, nét zo een als pap had.

Hij was perfect.

Behalve dat hij te groot was.
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