


Ik ben een vlinder!



Bijna klaar… 

… en daar ga ik.





Ik laat me meedragen  
     door de wind,  
   van bloem tot bloem.

Als ik mijn vleugels opensla…



… dan zwier ik  
en ik zwaai,

dan dol ik en ik draai, dan klapper  
   en dan flapper ik.



DOINK!

O nee…



… die kinderen weer. ‘Laat me met rust!’


